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Shabbat shalom!   

Jeruzalem is de baker van het Jodendom, het Christendom en de 
Islam. Opgetrokken uit het prachtige geel, goudkleuring Jeruzalem-
steen wordt Jeruzalem als het centrum van de wereld gezien. Iedere 
vierkante meter vertelt een verhaal over koningen, kruisvaarders, 
sultans en vele intriges. Jeruzalem is een mix van oud en nieuw, van 
Arabisch en Joods, van oosters en westers. Een mozaïek van geuren, 
kleuren en mensen. Het is een stad waar je dagen kan dwalen en 
steeds weer nieuwe indrukken opdoet. Heb je Jeruzalem eenmaal 
bezocht, dan heb je je hart voor eeuwig verloren. 

•	Jeruzalem



Leuk voor thuis: www.jnf.nl/reis  

Zaterdag 	 shabbat
Westen 	 ma’arav
Muur 	 kottel
Gebed 	 tfilla
Briefje 	 pettek
De Westelijke Muur/ 	 ha’kottel ha’ma’aravi
De Klaagmuur	

De woordjes van vandaag

We overnachten in:
Prima Royal Jerusalem
Mendele Mocher Sfarim Street 3 
Jeruzalem
Tel. 00-972-2-5607111

Ruimte voor aantekeningen/

Jeruzalem, onze heilige stad
Miljoenen keren op foto vastgelegd
De gouden gloed
Het geroezemoes.

Stad van vrede en oorlogen

Zwierend door de smalle steegjes
De mengelmoes van mensen
geuren en kleuren
Viezig en schoon
Pracht, praal en sober

Kerken, moskeeën, synagogen

Zichtbaar gekleed
Joden, Christenen en Arabieren
Orthodox en liberaal

De bruinige, gelige, bronzen stenen  
met zoveel verhalen.
De Israëlische vlag trots en fier
Een strakke blauwe hemel

Jeruzalem, mijn stad
Jeruzalem, onze stad.


